
Lastige	
  vragen	
  van	
  mijn	
  vriendin	
  over	
  de	
  Bijbel	
   Deel	
  1:	
  Saul	
  en	
  de	
  boze	
  geest	
  

Vraag:	
  Heeft	
  God	
  een	
  boze	
  geest	
  gezonden	
  naar	
  Saul?	
  

Het	
  volgende	
  is	
  mijn	
  mening	
  gebaseerd	
  op	
  Bijbelteksten	
  (niet	
  gegoogled)	
  
	
  
1	
  Samuël	
  16:14:	
  “De	
  Geest	
  van	
  de	
  Heere	
  was	
  van	
  Saul	
  geweken,	
  en	
  een	
  boze	
  geest	
  bij	
  de	
  
Heere	
  vandaan	
  joeg	
  hem	
  angst	
  aan.”	
  (SV:	
  “een	
  boze	
  geest	
  van	
  den	
  Heere”)	
  
	
  
Ik	
  zie	
  geen	
  reden	
  om	
  dit	
  vers	
  anders	
  te	
  zien,	
  dan	
  hoe	
  het	
  er	
  staat:	
  	
  
Er	
  kwam	
  een	
  boze	
  geest	
  bij	
  de	
  Heere	
  vandaan.	
  Wat	
  dat	
  betreft	
  zou	
  ik	
  het	
  hier	
  al	
  bij	
  
kunnen	
  laten,	
  want	
  volgens	
  mij	
  zijn	
  we	
  het	
  hierover	
  wel	
  eens….	
  
Ik	
  denk	
  daarentegen	
  wel	
  dat	
  dit	
  vers	
  enige	
  nuance/uitleg	
  nodig	
  heeft.	
  
	
  
In	
  eerste	
  instantie	
  is	
  het	
  nodig	
  om	
  te	
  weten,	
  als	
  referentiekader,	
  dat	
  dit	
  het	
  tijdperk	
  van	
  
het	
  oude	
  verbond	
  betrof.	
  Er	
  was	
  zegen	
  voor	
  het	
  goede,	
  en	
  vloek	
  voor	
  het	
  kwade	
  
(handelen	
  van	
  de	
  mens)	
  op	
  basis	
  van	
  Deuteronomium	
  28;	
  veel	
  meer	
  vloek,	
  dan	
  zegen	
  
trouwens….	
  
De	
  bal	
  lag	
  bij	
  de	
  mens	
  om	
  het	
  goede	
  te	
  doen:	
  “gij	
  zult…!”	
  	
  
en	
  vanaf	
  het	
  instellen	
  van	
  de	
  wet	
  van	
  Mozes,	
  kon	
  de	
  mens	
  niet	
  anders	
  dan	
  falen!	
  
Zelf	
  Mozes,	
  die	
  met	
  God	
  sprak	
  ‘zoals	
  een	
  man	
  met	
  zijn	
  vriend’	
  (Exodus	
  33:11)	
  faalde	
  *	
  
(Deutonomium	
  32:51-­‐52)….	
  En	
  velen	
  na	
  hem,	
  zelfs	
  Salomo….	
  
Zo	
  ook	
  Saul.	
  	
  
	
  
*	
  Komt	
  later	
  weer	
  terug	
  toen	
  Mozes	
  op	
  de	
  rots	
  sloeg.	
  

De	
  Geest	
  van	
  God,	
  werd	
  vaardig	
  over	
  hem	
  in	
  het	
  begin	
  (1	
  Samuël	
  11:6),	
  dus	
  je	
  zou	
  
kunnen	
  zeggen	
  dat	
  hij	
  een	
  goed	
  begin	
  maakte…	
  
Maar	
  daar	
  bleef	
  het	
  niet	
  bij.	
  Saul	
  handelde	
  vervolgens	
  dwaas	
  in	
  1	
  Samuël	
  13:13	
  
en	
  hij	
  luisterde	
  daaropvolgend	
  niet	
  naar	
  de	
  stem	
  van	
  de	
  Heere	
  in	
  1	
  Samuël	
  15:23.	
  
Dat	
  staat	
  op	
  dat	
  moment	
  gelijk	
  aan	
  waarzeggerij	
  en	
  afgoderij/beeldendienst!	
  
Merk	
  op	
  dat	
  pas	
  daarna	
  de	
  Geest	
  van	
  God	
  van	
  Saul	
  week	
  en	
  de	
  boze	
  geest	
  zijn	
  intrede	
  
doet.	
  Dus	
  Saul	
  had	
  zeker	
  een	
  aandeel	
  hierin,	
  in	
  deze	
  consequentie.	
  
	
  
Trouwens,	
  het	
  is	
  wel	
  opmerkelijk	
  te	
  noemen	
  dat	
  ‘opstandigheid’	
  en	
  ‘tegenstreven’	
  hier	
  
gepaard	
  gaan	
  met	
  een	
  boze	
  geest,	
  zoals	
  waarzeggerij	
  en	
  afgoderij	
  gepaard	
  (kunnen)	
  
gaan	
  met	
  boze	
  geesten.	
  Maar	
  dat	
  even	
  terzijde……	
  

De	
  soevereinheid	
  van	
  God	
  is	
  hier	
  niet	
  tegenstrijdig	
  met	
  het	
  opstandige	
  karakter	
  van	
  
Saul;	
  
De	
  alwetendheid	
  of	
  voorkennis	
  van	
  God	
  ‘bijt’	
  hier	
  niet	
  de	
  vrije	
  wil	
  van	
  de	
  mens;	
  
Het	
  opstandige	
  karakter	
  van	
  Saul	
  staat	
  hier	
  niet	
  het	
  groter	
  plan	
  of	
  blauwdruk	
  van	
  God	
  in	
  
de	
  weg	
  (waarbij	
  David	
  uiteindelijk	
  koning	
  wordt	
  en	
  uit	
  zijn	
  lijn	
  Jezus	
  geboren	
  wordt…)	
  

Trouwens,	
  was	
  er	
  geen	
  barmhartigheid	
  en	
  genade	
  tijdens	
  het	
  oude	
  verbond?	
  
Natuurlijk	
  wel,	
  zoals	
  bijvoorbeeld	
  Psalm	
  103:8	
  ook	
  zegt,	
  maar	
  dit	
  is	
  niet	
  het	
  punt…	
  
En	
  is	
  de	
  straf	
  voor	
  opstandigheid	
  onder	
  het	
  nieuwe	
  verbond	
  verdwenen?	
  	
  
Ik	
  geloof	
  van	
  niet,	
  alleen	
  gaat	
  het	
  niet	
  meer	
  in	
  het	
  nieuwe	
  verbond	
  om	
  opstandigheid	
  in	
  
doen	
  en	
  laten,	
  maar	
  in	
  wat	
  je	
  gelooft	
  of	
  niet:	
  in	
  wel	
  of	
  niet	
  geloven	
  dat	
  Jezus	
  de	
  Christus	
  
is.	
  Hier	
  is	
  ook	
  een	
  ‘boze	
  geest’	
  in	
  het	
  spel,	
  namelijk	
  de	
  geest	
  van	
  antichrist	
  die	
  de	
  Vader	
  
én	
  Zoon	
  loochent	
  en	
  die	
  loochent	
  dat	
  Jezus	
  de	
  Christus	
  is.	
  **	
  

**	
  Komt	
  later	
  weer	
  terug	
  bij	
  het	
  onderscheiden	
  van	
  stemmen.	
  



Lastige	
  vragen	
  van	
  mijn	
  vriendin	
  over	
  de	
  Bijbel	
   Deel	
  1:	
  Saul	
  en	
  de	
  boze	
  geest	
  

Na	
  deze	
  hele	
  inleiding,	
  terug	
  naar	
  de	
  vraag:	
  Heeft	
  God	
  een	
  boze	
  geest	
  gezonden	
  naar	
  
Saul?	
  
Ik	
  denk	
  dat	
  een	
  vers	
  uit	
  een	
  ander	
  Bijbelboek	
  helderheid	
  kan	
  verschaffen,	
  namelijk	
  1	
  
Koningen	
  22:19-­‐22	
  (over	
  Micha	
  versus	
  de	
  profeten):	
  
	
  “…	
  Toen	
  trad	
  er	
  een	
  geest	
  naar	
  voren	
  en	
  ging	
  voor	
  het	
  aangezicht	
  van	
  de	
  Heere	
  staan.	
  Hij	
  
zei:	
  Ik	
  zal	
  hem	
  misleiden.	
  En	
  de	
  Heere	
  zei	
  tegen	
  hem:	
  Waarmee?	
  Hij	
  zei:	
  Ik	
  zal	
  eropuit	
  gaan	
  
en	
  een	
  leugengeest	
  zijn	
  in	
  de	
  mond	
  van	
  al	
  zijn	
  profeten.	
  En	
  Hij	
  zei:	
  U	
  mag	
  misleiden,	
  en	
  u	
  
zult	
  er	
  ook	
  toe	
  in	
  staat	
  zijn.	
  Vertrek	
  en	
  doe	
  het	
  zo…”	
  
	
  
Hier	
  krijgen	
  we	
  iets	
  meer	
  inzicht	
  in	
  de	
  hemelse	
  gewesten:	
  
-­‐	
  In	
  deze	
  situatie	
  doet	
  God	
  eerst	
  een	
  oproep	
  en	
  merk	
  op	
  dat	
  er	
  een	
  geest	
  is	
  die	
  zelf	
  zich	
  
als	
  vrijwilliger	
  aanmeldt;	
  
-­‐	
  Vervolgens	
  krijgt	
  deze	
  (boze)	
  geest	
  toestemming	
  van	
  God	
  om	
  datgene	
  te	
  doen,	
  zoals	
  Hij	
  
ook	
  satan	
  toestemming	
  geeft	
  om	
  Job	
  (tot	
  op	
  zekere	
  hoogte)	
  aan	
  te	
  tasten	
  (Job	
  1:12),	
  
nadat	
  satan	
  eerst	
  zelf	
  met	
  een	
  voorstel	
  komt.	
  

Ik	
  denk	
  dat	
  deze	
  situatie	
  ook	
  van	
  toepassing	
  kan	
  zijn	
  op	
  die	
  van	
  Saul.	
  
Daarmee	
  zou	
  de	
  casus	
  van	
  Saul	
  ook	
  wat	
  genuanceerder	
  zijn….	
  
	
  


