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De andere kant van de Avengers en het Marvel universum
Een reactie op de recensie ‘ Superheldenmoeheid’ in de EO Visie
naar aanleiding van de Marvelfilm ‘Avengers: Infinity War’
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Dit document is een reactie op de filmrecensie ‘ Superheldenmoeheid’ in de EO-Visie
12/13 van 24 maart 2018 tot en met 06 april 2018 van filmjournalist Rick de Gier.
Mijn reactie is specifiek gericht aan de schrijver,

maar is eigenlijk ook indirect gericht aan elke christen.

Als voormalig comic verzamelaar ben ik namelijk van mening dat de Avengers en het
gehele Marvel universum een andere kant hebben. Hier kijken mensen en ook
christenen blijkbaar overheen.

Marvel is een comiclabel, een Amerikaans stripboekenuitgeverij, waaronder vele titels
van superhelden zijn uitgegeven, zoals the Avengers, X-Men, Hulk, Spiderman, Captain
America, Fantastic Four, Iron Man, Thor, Blade, enzovoorts. The Avengers is dus slechts
een van de vele titels van het Marvel universum, het fictieve universum dat in de Marvel
comics is uitgebeeld. Momenteel zijn al vele van deze stripboeken verfilmd, ook van the
Avengers. Anno 2018 zijn er 3 films rondom deze groep superhelden, namelijk:

Avengers
Avengers, the Age of Ultron;
Avengers: Infinity War

(en anno 2019 is Avengers End Game ook uit)

Geachte heer De Gier, beste Rick,

Ik heb met interesse uw recensie ‘ Superheldenmoeheid’ gelezen. U stelt daarin
bijvoorbeeld dat u de film bij vlagen vermakelijk vond door de mix van actie, special
effects en humor, maar dat u ook last kreeg van superheldenmoeheid bij het zien van de
film. En voila, de titelverklaring. Daarnaast stelt u in uw recensie de volgende vraag:

“Wat valt er te concluderen uit de eindeloze stroom superheldenfilms van de afgelopen
jaren, waarin de aarde telkens moet worden gered van vernietiging?”

Een hele interessante vraag! Deze voorzet kopt u zelf in door uw eigen vraag als volgt te
beantwoorden: “Het lijkt me logisch dat die verhalen iets weerspiegelen van de huidige
onrust over milieuproblemen, terrorisme en losgeslagen technologie. En misschien speelt
de secularisatie ook een rol: als steeds minder mensen geloven dat God de wereld zal
redden van het kwaad, is het fijn om te fantaseren over mythische helden die dat kunnen.”

Ik zou zelf uw vraag vanaf een andere invalshoek willen beantwoorden. Want ik ben
ervan overtuigt dat het Marvel universum een andere, discutabele kant heeft. Een kant
die mensen over het hoofd zien. Mijn antwoord op uw vraag zou wel eens minder
florisant kunnen zijn dan uw eigen antwoord.....

Bijvoorbeeld, in de film Avengers: Infinity War geeft Peter Quill, ook wel Starlord
genoemd, op een gegeven moment op sarcastische wijze antwoord:

“What am I supposed to say, ‘Jesus’?” op de vraag: “What master do you serve?”.
Meneer de Gier, denkt u dat dit citaat toevallig in het script van de film is beland? ;-)

Ik realiseer me de volgende reactie op uw recensie enigszins kan overkomen als
conspiracy theory. Normaal gesproken ben ik niet al te happig om dit soort teksten te
schrijven. Maar laat ik het zo zeggen, dit document is volledig mijn eigen mening, die ik
probeer te onderbouwen met feiten....
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Ik ben geen brave Hendrik die nu een onderwerp probeert aan te snijden waarvan hij
geen kaas heeft gegeten. Ik heb in mijn jeugdjaren superhelden comics gespaard. Niet
die suffe Nederlandse vertalingen, maar de originele versies, die de lokale stripwinkel
importeerde uit Amerika. Ook het drieluik ‘ the Infinity Gauntlet’, ‘the Infinity War’ en
‘the Infinity Crusade’ waren in mijn trotse bezit, de reeks waarop the Avengers: Infinity
War grotendeels is gebaseerd. Ik ademde comics. Je zou kunnen zeggen dat ik
stripverslaafd was. Ik was erg onwetend. Totdat mijn ‘geestelijke’ ogen werden geopend
en ik zag dat vooral de Amerikaanse superheldenstrips vol zaten met occultisme,
evolutie, gewetenloos bloedvergieten, hekserij en anti-Bijbelse thema’s. Dit is wel wat
anders dan de klassieke strijd tussen goed en kwaad. De grenzen zijn vertroebeld.

Op een gegeven moment waren het de tovenaar, zoals Doctor Strange, en de heks, zoals
Scarlett Witch, die de ‘goedzakken’ werden...

Naar mijn idee doet Holywood via de verfilmingen van de Marvel stripboeken er nog een
schepje bovenop. Ik zal dit proberen uit te leggen, niet door middel van een lap tekst,
maar met voorbeelden uit de Marvel films zelf en met uiteindelijk voorbeelden uit the
Avengers. films:

Laten we beginnen met de X-Men:

Dit is de openingszin van X-men deel 1, uitgekomen rond het jaar 2000:

Mutation: it is the key to our evoiution.

Dit is de zin die daarop volgt:

it has enabled us to evolifve
into the dominant species on the planet.
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Deze zin wordt herhaald aan het einde van deel 2 met enkele toevoegingen:

’{ﬁ?@:tation: it is the key to our evoiution.

TS .
o ft is how we have evoifved

-

“Sfrom a singlfe-cefled organism

.
.
%

BT r«"*{td the dominant species on the planet.
Evolutie, het proces waardoor eencellige organismen zich hebben ontwikkeld tot

uiteindelijk de homo sapien, is een standaard thema in de X-men comics.
Wat dit thema betreft verschillen de films ook niet van de stripboeken.
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Laten we verder gaan met een scene uit Fantasic Four, Rise of the Silver Surfer uit 2007:

\ \ \
When‘t_-.he universe began, it was
no blgg___, than a marble. Then, i)ang!

\ W7 It exploded.
£
\A'n‘,d:in a trillionth of a second...

—

it expande’d exponentially into

w hat became the universe we kng%.(
X

.
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In X-men wordt evolutie als zijnde waarheid gebracht.
In Fantastic Four wordt de Big Bang als zijnde waarheid gebracht. Is dit toeval?

Ik ben zelf van mening dat (macro)evolutie en de Big Bang niet zijn bewezen en haaks
staan op de Bijbel. Je hoeft geen geleerde te zijn om te concluderen dat als de Big Bang
het universum heeft doen ontstaan, er geen Schepper nodig is. En je hoeft geen professor
te zijn om te concluderen dat als het leven zich heeft geévolueerd van een eencellig
organisme in een mens, er geen Schepper nodig is om het ontstaan van de mens te
verklaren. Hier ga ik verder niet op in. Maar evolutie en de Big Bang zijn op zich tot daar
aan toe. X-men en holywood zijn nou eenmaal geen christelijke ondernemingen.

Echter, naar mijn mening gaan de verfilmingen van the Avengers een stapje verder:

Dit begon met Avengers: Age of Ultron, uitgekomen in het jaar 2017.
Op een gegeven moment verschijnt het karakter genaamd the Vision ten tonele:

Bij zijn ‘creatie’ is het niet helemaal te bepalen onder welke classificatie hij is te
plaatsen. Hij is een soort van android, noch mens, noch robot.
The Vision filosofeert zelf wat hij is:

/\”(v

y F

. \\\\"
" I'm not Ultron
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I'm not Jarvis either

Let op wat the Vision als conclusie over zichzelf zegt!




De andere kant van de Avengers en het Marvel universum versie 1.2 april 2020

Indien u deze film heeft gezien meneer De Gier, heeft u dit meegekregen?
The Vision zegt over zichzelf dat hij ‘1 am’ is! Oftewel, de ‘Ik ben’.

Als christenen weten we dat alleen God de Vader de ‘ Ik ben’ is en dat Jezus Christus zich
vereenzelvigt met Hem!

Dat een Marvelfiguur, een android, fictief of niet, zichzelf ‘Ik ben’ noemt is godslastering!
Toen ik zelf deze film zag in de bioscoop werd het me echt duidelijk. Dit soort filmscénes
zijn echt geen toeval meer. En daar blijft het niet bij. Het anti-Bijbelse sentiment gaat
verder in de vervolgfilm, en climax van 10 jaar Marvel film: Avengers: Infinity War.

Ook in Infinity War komt the Vision als onderdeel van de cast voor. Hij heeft een infinity
Stone in zijn voorhoofd, die Thanos uiteindelijk zal komen opeisen.

The Avengers proberen te voorkomen dat Thanos alle Infinity Stones in zijn bezit krijgt,
waarmee hij de helft van al het leven in het universum wil uitroeien.

In deze scene vertelt Captain America aan de secretaris van Defensie dat hij niet op zoek
is naar vergeving. Dit lijkt gewoon een nietszeggend onderdeel van het script. Dat zou ik
vroeger ook zeggen. Maar nu ga ik er vanuit dat dit een zorgvuldige woordkeuze is om in
de hoofden van het filmpubliek te krijgen.

I'm not looking
for forgiveness.

Vervolgens wordt in de film door een deel van de Avengers de mogelijkheid besproken
om de steen in het voorhoofd van the Vision te vernietigen, om zo te voorkomen dat
Thanos alle stenen kan bemachtigen. The Vision zal als het ware dan zijn leven moeten
geven om velen te redden. (gaat er al een bel rinkelen?)

Daarop antwoordt Captain America:
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VWe don't trade lives, Visien,

Ook dit lijkt me niet toevallig. De Bijbel leert dat God, uit liefde voor ons, wel een leven
voor een leven heeft ingeruild, namelijk het leven van Zijn eniggeboren Zoon!

Bijvoorbeeld in Romeinen 5:8 is geschreven:
“God bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog
zondaars waren.”

Ofin 1 Johannes 4:10:
“Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn
Zoon zond als verzoening voor onze zonden.”

(Wedergeboren) christenen weten en geloven dat zonder bloedvergieten er geen
vergeving mogelijk is (Hebreeen 9:22), met het oog op het bloed van het Lam Gods onze
zonden weg nam toen hij Zijn leven gaf voor de mensheid.

De voorgaande citaten uit Infinity War staan haaks op het centrale thema van het
Nieuwe Testament!

Trouwens, vindt u het niet toevallig dat Thor in deze film het rechteroog mist,

net als de antichrist in de Bijbel? Zacharia 11:17:

“ Wee de herder van niets, die de kudde in de steek laat! Het zwaard zal zijn arm treffen en
zijn rechteroog. Zijn arm zal helemaal verstijven, zijn rechteroog zal helemaal dof
worden.”
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Het gaat verder. Deze blockbuster bevat een scene waarin de Guardians of the Galaxy, en
een deel van the Avengers elkaar treffen en elkaar bevechten, ervan uitgaande dat de
tegenpartij bij Thanos hoort.

Doctor Strange, onderdeel van the Avengers, vraagt op een gegeven moment aan
Starlord, onderdeel van the Guardians: “What master do you serve?’

VWhat master do you serve™?

Starlord, terwijl hij Spiderman onder schot houdt, antwoord op sarcastische wijze:
“What am I supposed to say, ‘Jesus’?”

VWhat am | supposed to say,
"Jesus"?




De andere kant van de Avengers en het Marvel universum versie 1.2 april 2020

Meneer De Gier, heeft u deze scene gemist? Is dit een toevallige keuze in het filmscript?
Dat betwijfel ik. Het is naar mijn idee geen toeval dat hier iemand Jezus als Heere
verloochent.

De Bijbel is heel duidelijk, bijvoorbeeld in Romeinen 10:9
“Als gij men uw mond belijdt Jezus de Heere en met uw hart gelooft dat God Hem uit de
doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.”

Of, zoals in een andere Bijbelvertaling is vermeld:
“Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.”

Het gaat om, vanuit geloof, de Heer Jezus belijden of Jezus als de Heer belijden.

Dit is hoe het eerder besproken offer van Jezus Christus aan het kruis, Zijn leven gegeven
voor ons leven, van toepassing is op de individu.

Zonder dit geloof in de Zoon van God is er geen behoudenis.

Als het alleen zou gaan om deze ene uitspraak, dan zou je het wellicht als nietszeggend
kunnen afdoen. Maar na al het voorgaande, zie ik deze uitspraak als wederom een
ontkenning van Jezus Christus

Begrijp mij niet verkeerd. Tot op zekere hoogte vond ik deze films vermakelijk en ga ik
ze niet uit de weg. Maar ik ben me bewust van de anti-Bijbelse thema’s die hierin
verweven zijn:

Door de Big Bang theorie (Fantastic Four) hebben wij als mensheid God niet nodig om
het ontstaan van het heelal te verklaren.

Door de evolutietheorie (X-men) hebben wij als mensheid God niet nodig om het
ontstaan van de mens te verklaren.

Door het ontkennen van Jezus als Heer en het ontkennen van de noodzaak van Zijn offer
(Avengers), is het niet nodig dat God ons als mensheid dient te vergeven.

Daar blijft het niet bij. Ik ga nog 1 stapje verder...
De vraag is: waarom moet “...de aarde telkens moet worden gered van vernietiging?

Welnu, heeft u ooit de vergelijking gemaakt met de wederkomst van Jezus Christus op
aarde?

Jazeker, Jezus komt terug naar de aarde met... wraak.

De Bijbel zegt in 2 Thessalonicenzen 1:7-9: “... bij de openbaring van de Heere Jezus
vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak
oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus
Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwige verderf ondergaan, weg van
het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht.”

Heeft u ooit het boek Openbaring gelezen? Bijvoorbeeld hoofdstuk 197
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Ik zie parallellen met het Marvel Universum en de verfilmingen van Marvel titels:

Er komt een machtig iemand naar de aarde of naar een planeet, en een alliantie van
mensen of van wezens probeert diegene te stoppen.

Kijk maar naar Fantastic Four, of Guardians of the Galaxy deel 1 en het gevecht tegen
Ronan, en uiteindelijk Avengers: Infinity Wars waarin de ultieme slechterik Thanos naar
de aarde komt....

Maar het eindigt anders....

In de Marvel films komt er slechterik naar de aarde met kwade bedoelingen en een
alliantie van personen probeert diegene te stoppen... en ze slagen uiteindelijk daarin.
In de Bijbel komt de Koning der koningen, Jezus Christus, terug naar de aarde met
oordeel en een alliantie van personen probeert Hem te stoppen.... en ze slagen
uiteindelijk NIET.

CONCLUSIE

Ik ben de laatste die zal adviseren om de Marvel films niet meer te gaan kijken,
Het enige dat ik zou willen zeggen, is:

Christen, er zit een duistere kant aan the Avengers, evenals aan het hele Marvel
Universum!

Een aan filmrecensent Rick de Gier zou ik willen zeggen:

Uw Vraag:
“Wat valt er te concluderen uit de eindeloze stroom superheldenfilms van de afgelopen
jaren, waarin de aarde telkens moet worden gered van vernietiging?”

Uw eigen antwoord:

“Het lijkt me logisch dat die verhalen iets weerspiegelen van de huidige onrust over
milieuproblemen, terrorisme en losgeslagen technologie. En misschien speelt de
secularisatie ook een rol: als steeds minder mensen geloven dat God de wereld zal redden
van het kwaad, is het fijn om te fantaseren over mythische helden die dat kunnen.”

Mijn antwoord:

Het lijkt me logisch dat die verhalen iets weerspiegelen van de Holywood’s gedachte dat de
God van de Bijbel niet bestaat, en mocht Hij wel blijken te bestaan dan weerspiegelen die
verhalen de huidige fantasie van de mensheid om tegen Jezus Christus te vechten als Hij
terugkomt naar de aarde met oordeel en vernietiging!

Maar dit is slechts mijn mening....



